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Wat is er gebeurd met de principes 1 — 57

Zij zijn uitgelegd in het eerste boek van deze serie, Licht-
dragers (2007).

Dit boek is geschreven als antwoord op een vraag van de
Foundation for Personal Growth and Spiritual Understanding
om een serie boeken, die de rijkdom aan informatie in Een
Ongewoon Gesprek met God (1997) ordent en uitwerkt zodat
deze in het dagelijkse leven praktisch kan worden toege-
past. Elk boek staat op zichzelf, toch vloeit elk over in het
andere in een voortdurend onderzoek van de wijsheden
en inzichten van het grotere boek.

Dit tweede boek in deze serie gaat over het proces van je
zelf vinden, het proces van herscheppen, wat natuurlijk het
proces van het leven zelf is.

Waar is het leven ‘op uit’?

Het leven — dat wat wij ‘leven’ noemen — is een proces.
Het is een proces dat geen begin en geen einde kent. Dit
kunnen de meeste mensen zich moeilijk voorstellen, om-
dat we in een lineaire wereld leven, met een begin en een
eind. Toch vertelt Een Ongewoon Gesprek met God (1997) ons
dat er in de wereld van het absolute geen begin en geen einde is.
Er is alleen alles wat is.

Alles wat is, is alles wat er ooit was en ooit zal zijn. Som-
mige mensen noemen dat het geheim van het leven. Hier

i

i

I0



is evenwel het grootste geheim: Alles wat is is geen ‘ding’.
Het is geen voorwerp, wezen of iets. Het is een proces.
Een proces.

Snap je dat? Begrijp je dat? God is niet een iemand of een
iets. God is een proces.

Dit zou wel eens het eerste nieuwe idee kunnen zijn dat
je sinds lange tijd over God hebt gekregen, dus denk er
maar over na.

God is een proces. Het proces dat we het leven noemen.
Dus: God is het leven.

En waar is het leven (God) ‘op uit’? Wel, het leven is een
feest in beweging, zoals de welbespraakte geniale Ernest
Hemingway zegt.

Het leven is... beweging. Het leven is... energie in beweging.
En het is altijd in beweging, niet alleen soms, of af en toe,
maar altijd in beweging.

Dit helpt ons om een waarneembaar feit over het leven te
begrijpen: hetleven is altijd in verandering. Het blijft niet
hetzelfde. Hoe zou dat ook kunnen wanneer het altijd in
beweging is?

Beweging is verandering. Alles wat beweegt verandert. Al
zou er verder niets veranderen, het verandert van plaats.

Hier is dan...
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Wanneer een ding beweegt, is het niet meer ‘hetzelfde’
als daarvoor. Door te bewegen transformeert het zichzelf.
Zelfs een verandering van plaats is een betekenisvolle ver-
andering, want hij verandert de context, en in jouw leven
is context betekenis. Met andere woorden, niets is wat het
lijkt te zijn zodra het uit de context wordt gehaald. In het
leven bepaalt de plaats alles. En de reden waarom dit zo
is, komt omdat je positie je perspectief creéert.

En je perspectief creéert je werkelijkheid.
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