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De diamanten oorbellen

Toen mijn oude vriend Micki Karlholm mij een e-mail stuurde met het bericht dat
hij zojuist terug was gekomen uit India waar hij de sleutel tot permanente verlichting
had gevonden, wist ik niet wat ik daarmee aan moest. Hoe kon ik hem uitleggen
dat ik hierin totaal niet geinteresseerd was?

Micki is de oprichter van het No-Mind Festival in Zweden en ik ken hem al
vele jaren. Hij is een van de aardigste en eerlijkste mensen die ik ken. Dus ik was
zowel verrast als teleurgesteld om te ontdekken dat juist hij in de ban was geraakt
van weer een andere Indiase modieuze spirituele stroming. Ik dacht dat we daar
nu wel allebei overheen gegroeid waren.

Een paar dagen later sprak ik hem per telefoon. Zijn verhaal was simpel.

Micki was twaalf jaar getrouwd met een vrouw uit Denemarken. Samen hadden
zij kinderen. Gedurende het hele huwelijk had hij telkens beloofd dat hij voor haar
een paar diamanten oorbellen zou kopen. “Heb nog even geduld, ik ga zoveel geld
verdienen dat jij je oorbellen krijgt. Wacht maar af.” Maar zijn vrouw wachtte totdat ze
een ons woog en uiteindelijk gingen ze scheiden. En nogsteeds had zij geen oorbellen.

Micki vertelde me, dat terwijl hij deze plaats in India bezocht, men iets met
hem deed dat invloed had op zijn hersenen. Ik stelde me scalpels en slangen en
draden en machines voor en de hygi¢ne zou ook wel te wensen overlaten. In één
van deze processen bijvoorbeeld lieten zij hem alle pijn voelen die hij onbewust had
veroorzaakt bij andere mensen. Micki was in staat het gebroken hart — gevuld met
alle teleurstelling — te voelen dat hij had veroorzaakt bjj zijn ex in Denemarken.
Toen hij terugkeerde uit India naar zijn geboorteland Zweden ging hij rechtstreeks
naar een juwelier en kocht voor haar de oorbellen. Zonder stoppen reed hij door
naar Denemarken en belde bij haar aan. Eerst maakte hij haar zijn excuses en toen
overhandigde hij de oorbellen.

“Micki’”, zei ik tegen hem, “nu ben ik geinteresseerd.” Dit werd niet een verhaal
van superverlichtingservaringen ver verwijderd van het gewone leven; dit was niet
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de zoveelste obsessie met uitzonderlijke staten waarin de mens kan verkeren. Dit
was een verhaal over mijn vriend Micki die gewoon een fatsoenlijker mens werd.
Het paste precies bjj alles wat mij na aan het hart lag.

Op dat moment was ik bezig het driejarig onderzoek voor mijn boek Zhe Trans-
[ucent Revolution af te ronden, een serieus, maar overambitieus overzicht van spi-
ritualiteit in de eenentwintigste eeuw. Ik had honderden mensen geinterviewd en
uiteindelijk was ik erin geslaagd miljoenen woorden terug te brengen tot een boek
van 520 pagina’s. Het boek verscheen begin zomer 2005 en ik moest het gebruike-
lijke circus van interviews, lezingen in boekwinkels en tv- en radio-uitzendingen
ondergaan. “Beste mensen, het is hier 6 uur s morgens in het landelijke Wisconsin
en onze gast vandaag is ... Arhooh Aghaaaaar. (Sprak ik dat goed uit? Wel verdraaid,
het geeft ook niet.) Wel, mijnheer Ahaaaar, wat is dit trans...lumineuze ding? Heeft
het iets te maken met wat Tom Cruise in Los Angeles doet? Wat vond je van zijn
uitbarsting bij Oprah? ...Laten we het daar eens over hebben.”

Ik moest er eens uit. En zoals vaak wanneer er iets, leuk of niet, op je pad komt,
werd ik telkens geconfronteerd met datzelfde fenomeen van hersenververandering
waar Micki me over verteld had. Toen werd het deeksha genoemd. Nu noemen ze het
meestal Oneness Blessing. Er komt geen chirurgische ingreep of piepende machine
aan te pas. Een Oneness Blessinggever legt zijn of haar handen een paar minuten op
je hootd en brengt daarmee een krachtige herverdeling van energie in de hersenen
op gang. Eén van de eerste westerlingen die dit geleerd had gafiemand een lift naar
ons huis en bleef uiteindelijk slapen. Zodoende ontvingen mijn vrouw en ik onze
allereerste Oneness Blessing. Wanneer we flitslichten of vaurwerkshows of beelden
van opgestegen meesters hadden ervaren, waren we wellicht minder enthousiast
geweest. Maar wat we ervoeren was een heerlijke onderdompeling in dezelfde stilte,
vredigheid, ruimte en onbaatzuchtige liefde die we allebei herkenden als de essentie
van spiritueel verlangen en beoefening. Nu bereikten we deze staat in minder dan
een minuut, alleen door aanraking van ons hoofd. De zoete geur van thuiskomen.
Hierna ontmoetten we, waar we ook kwamen, overal een blessinggever. Zouden
die mensen ons achtervolgen?

De doorslag gaf een verzoek van de Oneness University in India waar bles-
singgevers opgeleid worden. De oprichter van de universiteit had The Translucent
Revolution gelezen en vond het een goed boek. Hij nodigde me uit voor een bezoek.

Mijn vrouw en ik waren toe aan vakantie. Was het duur om daar te komen?
Jullie komen als onze gasten. Zouden we onze eigen kamer krijgen en niet op een
slaapzaal hoeven te slapen? Natuurlijk. Kunnen we zoveel uitrusten als we willen?
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Dagen nacht. Is het een rustige plek? Het is in de middle of nowhere. Kunnen we
ongestoord onze eigen dingen doen? Je doet wat je wilt.

Zij hielden zich aan hun woord. De campus lag in een mangobos in de buurt
van lage bergen. Meestal was het tsjilpen van de vogels en het kwaken van de kikkers
het enige geluid. We sliepen alleen maar; we aten heerlijk Indiaas eten, maakten
een korte wandeling en gingen weer slapen. De campus werd geleid door jonge
Indiase mannen en vrouwen die dasa’s genoemd werden. Zij waren in het wit ge-
kleed en waren buitengewoon energick en altijd in een onverstoorbaar goed hu-
meur, ondanks het feit dat ze nooit schenen te slapen. Onze dasa (letterlijk ‘gids’),
Pragyanand, verscheen rond acht uur in de ochtend om te zien of we een deeksha
wilden, zoals het in India wordt genoemd. Natuurlijk, waarom niet? We hadden
geen vol geplande agenda of zoiets. Elke dag had de deeksha een speciale intentie,
zoals het lichaam in balans brengen, het zuiveren van oude relaties, of zoals in
het geval van Micki, je te helpen om de pijn te voelen die je veroorzaakt had bjj
anderen. Bijvoorbeeld, op een vroege morgen kondigde onze jonge dasa aan dat
we een decksha zouden krijgen om indrukken te zuiveren die achtergebleven zijn
van de relatie met je moeder. Ik was sceptisch. In de zeventiger jaren had ik op kus-
sens geslagen en oerkreten geslaake. Later deed ik est (Erhard Seminar Training,
later bekend onder de naam Landmark), hypnotherapie, psychotherapie en zelfs
darmreiniging. Ik vond dat ik mezelf behoorlijk goed had leeggemaake en ik had
werkelijk in geen tien jaar aan mijn kindertijd gedacht.

Pragyanand gaf ons de deeksha; het duurde maar twee minuten. Hij verliet
de kamer met de woorden: “Nu moeten jullie rusten.” Rusten? Ben je helemaal
gek? We hadden zojuist veertien uur achter elkaar geslapen en we hadden gisteren
drie dutjes gedaan. “Ik zal je zeggen dat...dit...het...laatste......is......dat......ik.........
nodig......... heb......... g

We waren in slaap gevallen alsof het bed plotseling voorzien was van krachtige
magneten en toen kwam er een krachtige stroom van beelden op gang. Beelden
waar ik tientallen jaren niet aan gedacht had. De manier waarop mijn moeder haar
haar borstelde voordat we uit zouden gaan... De geur van het wasmiddel... De keer
dat zij zichzelf in haar kamer had opgesloten en de buurman moest komen en...
Het ging maar door, uren en uren. Terwijl de beelden bleven verschijnen kon ik
werkelijk voelen dat er iets veranderde in mijn hersenen, alsof ze van binnenuit
werden gemasseerd. Toen hield het op, net zoals het was begonnen, voor mijn vrouw
en mijzelf op hetzeltde moment. We stonden op en maakten een wandeling. Alles
leek normaal, behalve dat later op de dag, wanneer iemand het woord ‘moeder” in



