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Uit Etty’s Dagboek (15 juni 1g41): Soms zou ik met alles wat
er in me is willen vluchten in een paar woorden, een onderdak
zoeken voor wat er in me is in een paar woorden. Maar er

zijn nog geen woorden die me herbergen willen. Ja, dat is het
eigenlijk. Ik ben op zoek naar een onderdak voor mezelf, en
het huis waarin ik me onder zal brengen zal ik zelf moeten
bouwen, zal ik zelf bloedig moeten optrekken, steen voor steen.
En zo zoekt ieder naar een huis, naar een toeviuchtsoord voor
zichzelf. En ik zoek altijd naar een paar woorden.

Onderdak, dat is wat Etty Hillesum de lezer geeft. Haar
woorden geven je onderdak, je kunt rusten in haar woor-
den, je kunt je laven aan haar bron. Je ontmoet een vrouw
van 27 jaar die gedurende de barre omstandigheden van de
Tweede Wereldoorlog in Amsterdam leefde, haar dagboek
schreef en tijd nam voor meditatie en gebed. Ze heeft
steeds meer haar kracht in zichzelf gevonden, in plaats van
die te zoeken bij anderen. Daardoor kon niemand haar iets
afpakken. Haar rijkdom bevindt zich niet in de materie of
in uiterlijke vrijheid. Ook als er voor de joden steeds min-
der bewegingsruimte is, voelt ze zich niet beperkt in haar
mogelijkheden. Dit noemt ze onderdak zijn bij zichzelf. Ze
heeft haar eigen innerlijke huis gebouwd - een huis dat ze
in het begin een stille kamer noemt, later een stille zaal.
Aan het einde van haar dagboek voelt ze zich onder de
hemel thuis. Waar ze is voelt ze zich thuis, niet alleen op
elke plaats, maar ook onder elke omstandigheid.

Ware Natuur

Dat is één aspect van het onderdak zijn. Etty zoekt onder-
dak in woorden, en wij zoeken onderdak bij haar woorden.
Door de jaren heen heb ik veel mensen ontmoet op mijn
meditatiedagen geinspireerd op teksten van Etty. Voortdu-
rend voel ik de impact die haar woorden hebben. Mensen
vertellen hun ervaringen rondom de ondersteuning die Et-
ty's woorden hun geeft en de inzichten die door de teksten
van Etty ontstaan. Zij die Etty hebben gelezen, kennen
allemaal wel een favoriete tekst die ze als een levensmotto
bij zich dragen. Onderdak, ja, haar woorden geven onder-
dak. En door haar woorden leer je het pad kennen naar het
onderdak geven aan jezelf.

20 oktober 1941: En dat wordt me steeds duidelijker: hoe
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het alles bij je leven hoort en niet ontkend mag worden: je
treurigheid en vermoeidheid en ook je overmoedigheid en
je vergissingen en je oppervlakkige momenten en de jaloe-
zie waartegen je vecht, en innerlijke oneerlijkheid die je her-
kent. En je moedeloosheid en je overmoedigheid. Je draagt
het allemaal samen met je mee en laat geen moment in je
leven verweesd raken, er is onderdak bij jou en ook begrip.
Etty zoekt onderdak voor al haar gevoelens. Moedeloos-
heid mag er zijn. Vermoeidheid mag er zijn. Alles mag

er zijn. Het gaat om het accepteren van wat er is, om
aanwezig zijn in het moment en voelen wat je voelt zonder
oordeel, zonder weerstand, zonder verdediging.

Waarom is dit voor de meesten van ons zo moeilijk?



Waarom ontkennen we wat we voelen, stoppen we het diep
weg en verzetten we ons ertegen? We willen wel een lekker
gevoel accepteren, een gelukkig gevoel of een heel blijj
gevoel. Maar hoe is het om gevoelens als jaloezie, verdriet
of boosheid te accepteren, te verwelkomen en onderdak te
geven?

Waarom is dit niet gemakkelijk? Als kind waren we in een
natuurlijke open staat, we waren helemaal puur en echt.
We waren onze Ware Natuur. Maar door de contacten met
de buitenwereld, ouders, broers, zussen, onderwijzers en
alle anderen, werden we gedwongen ons aan te passen.
We moesten onszelf beschermen, muren om ons heen
bouwen, onszelf pantseren, omdat we het tonen van onze
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openheid, onze kwetsbaarheid anders niet zouden kunnen
hanteren. Als volwassenen hebben we nog steeds te maken
met die angst uit onze kindertijd om open en kwetsbaar

te zijn, Als kind had die verdedigingstechniek een functie,
maar nu we volwassen zijn niet meer. Toch leven we nog
wel vanuit dat kindergedrag, vanuit die angst.

De stille kamer

We hebben het verlangen om helemaal echt te zijn, te zijn
wie we echt zijn. Het is een verlangen om ons thuis te
voelen, thuis in onszelf, om onszelf onderdak te geven met
alles wat er is, zoals Rumi in zijn gedicht ‘De herberg' een
oproep doet om alle gasten te verwelkomen, ongeacht wat =
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die gast meebrengt. Ook Etty doet een oproep om alles

in jezelf onderdak te geven en je eigen huis te bouwen,
waar het goed toeven is voor alle gevoelens die in je leven.
Onderdak geven betekent gastvrijheid bieden aan alles wat
in je leeft. Daardoor leef je wie je echt bent, je Ware Natuur.
Eris niets in jezelf wat je afwijst. Je wilt zijn wie je bent.

Je kunt pas onderdak geven aan alles wat er in je leeft, als
je je er bewust van bent. Daarvoor moet je aanwezig zijn
in het moment. Je moet nieuwsgierig zijn naar jezelfen
geinteresseerd zijn in wat er in je leeft, dus ook in je nare
gevoelens. Zolang er een prettig gevoel is, lukt het wel,
maar waar het hier om gaat is dat je echt gastvrij bent,
voor elk gevoel. Elk gevoel, elke stemming mag er zijn en
geef je onderdak. Deze houding creéert vrede in jezelf. Je
omarmt alles wat er in je leeft. Zo ontstaat er een Eén-zijn
in jezelf en vanuit die staat kun je ook het Eén-zijn met de
ander voelen. (1) Voor Etty is het daarom van groot belang
dat ze elke dag momenten creéert van ‘luisteren naar bin-
nen', dat ze mediteert en ontdekt dat ze de ‘stille kamer’ in
zich meedraagt. Daarin kan ze zich telkens terugtrekken en
ontdekken en onderzoeken wat er in haar leeft.

23 maart 1942: Maar daarvoor is nodig, dat ik zelf nergens
krampachtig of onnatuurlijk ben, ik moet me iedere keer weer
helemaal naar binnen keren en zorgen, dat het terrein waar
anderen als het ware onderdak vinden voor hun gevoel, voor
hun ziel, om het grote woord eens te gebruiken — dat ddt
terrein zo wijd en zo ‘schoon’ mogelijk is. En ik geloof, dat

het met deze mensen een vriendschap voor het leven wordt.
Maar ook aan een vriendschap moet men ‘werken’, ‘innerlijk
werken'. Het is nu nog een tasten en zoeken naar elkaar, en
wat ook belangrijk is, een achting hebben voor elkaar.

Je eigen huis bouwen

Etty leeft haar Ware Natuur. Ze is zo zichzelf, en daarom,
ook als vrouw, een groot voorbeeld voor een ieder die een
spiritueel pad volgt, voor een ieder die geinteresseerd is in
haar Ware Natuur. Etty volgt haar innerlijke drijfveren, ze
laat toe wat er in haar leeft. Wat ze ook ervaart, ze laat het
er helemaal zijn. Een tegengestelde houding is nee zeggen
tegen je ervaring en jezelf in tweeén delen. Je vecht dan te-
gen je eigen ervaring, je verzet je tegen wat er te voelen is.
Je biedt weerstand omdat het je niet bevalt wat je ervaart.
Je wilt liever iets anders voelen. Er is dus een cordeel over
wat er werkelijk in je gebeurt. Wanneer je jezelf toelaat om
alles volledig te ervaren, dan ontstaat er een gevoel van
vreugde, liefde of kracht. (2) Maar zolang je het in jezelf
afwijst, kom je geen stap dichter bij je Ware Natuur. Het
leven vanuit je ego is een beperkt leven en een angstig le-
ven. Leven volgens je Ware Natuur is echt zijn wie je bent,
echt zijn met wat er in je leeft: onderdak geven en niets
verweesd laten raken.

Op 15 juni 1941 (zie het eerste citaat hierboven) schrijft Etty
dat, als ze een onderdak voor zichzelf wil hebben, zij haar
eigen huis moet bouwen, steen voor steen. Dit huis bouw
je in de volgende stappen. Allereerst heb je het verlangen
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om een huis te bouwen, om echt te leven, echt te zijn wie
je bent. Het fundament voor je huis is aanwezig zijn, be-
wust zijn in het moment. Je hebt een nieuwsgierigheid, een
interesse wie je huis zal binnenkomen en je ontvangt elke
bezoeker gastvrij, ongeacht wie er binnenkomt. |e geeft
onderdak aan iedereen. Je ervaart je gast totaal, volledig.
En dan ontstaat er vreugde, liefde, kracht, en leef je steeds
dichter bij je Ware Natuur.

19 februari 1942: En ik zie geen andere oplossing, ik zie werke-
lijk geen andere oplossing dan in je eigen centrum in te keren
en daar uit te roeien al die rotheid. Ik geloof er niet meer aan,
dat we in de buitenwereld jets verbeteren kunnen, wat we niet
eerst in ons zelf moeten verbeteren. En dat lijkt me de enige les
van deze oorlog, dat we geleerd hebben dat we het alléén in
onszelf moeten zoeken en nergens anders.

Jezelf onderdak geven is van alle tijden. Als je overmand
wordt door angst voor alles wat er op je af komt via krant,
televisie etc., geef dan onderdak aan je angst, voel haar
totaal en ze zal transformeren. Door onderdak te geven, al-
leen door het in jezelf een plaats te geven, zal de wereld er
anders uit gaan zien. Dat was Etty’s vaste overtuiging: het
alleen in jezelf zoeken en nergens anders, niet de verant-
woordelijkheid in de buitenwereld leggen, maar inkeren in
jezelf. «

De herberg

Dit mens-zijn is een soort herberg
Elke ochtend weer nieuw bezoek.

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,
Een flits van inzicht komt
Als een onverwachte gast.

Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij!
Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
Die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

Behandel dan toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor extase....

De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
Ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
En vraag ze om erbij te komen zitten.

Wees blij met iedereen die langskomt
De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd

Om jou als raadgever te dienen.

Rumi



